Maar liefst 13 muzikanten
staan op het podium als The
Analogues op perfecte wijze
en zo origineel mogelijk The
Beatles spelen. Een van hen is
vaste kracht, gitarist en zanger
Jac Bico die in zijn muzikale
leven in heel wat bands
speelde, van Lois Lane tot Piu
Piu, Beeswamp en Tambourine.
Tegenwoordig maakt hij ook
solo gitaarplaten waarop hij
zijn favoriete nummers op
een geheel eigen manier en
liefdevol vertolkt. Dit zijn de
albums die Jac Bico het meest
hebben geinspireerd en
beinvioed.

The Beatles

Rubber Soul (1965)

‘Tja, The Beatles natuurlijk ook vanwege
mijn huidige bezigheden, maar ik had net
20 goed Jimi Hendrix kunnen pakken. Die is
zeker zo'n grote sixties invloed geweest. Ik
ben opgegroeid met de radio, Radio
Veronica. Tenminste als mijn vader niet
thuis was. Dan luisterden mijn zusje en ik
naar The Beatles. We hadden zo'n toestel
met een kattenoog weet je wel, en als hij
thuiskwam ging die - KLAP - op Hilversum
1. Hij was dan even thuis om te eten en
naar het nieuws te luisteren. Rubber Soul is
20'n mooi overgangsalbum, hier zijn ze
meer persoonlijk geworden, meer eigen.
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